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wiw, indeken be
—

Eens zal de zon opnieuw schijnen,
Ik vraag je vergeet mij niet.

BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW

EULALIE D’HOOGHE

ECHTGENOTE VAN
EDGARD VAN DAMME

Zij werd geboren te St.-Gillis-Waas
op 10 februari 1919 en is overleden
te St.-Niklaas op 15 februari 1992,
gesterkt door Christus in Zijn
H. H. Sakramenten.

Lid van de bond van gepensioneerden.

Eulalie was een beste echigenote en moe-
der, eerlijk en trouw, die zichzelf kon weg-
cijfferen voor haar man en kinderen.

Zij had een groot hart voor medemensen in
nood en was gelukkig te kunnen helpen en
deien, veelal in stilte en ongeweten.
Omwille van haar aangename omgang met
iedereen, levenslusti en opgeruimd, werd
zij algemeen gewaardeerd. Zo was zij ge-
kend ook in haar volkscafé, hoewel niet
altijd in dank aanvaard, stelde zij eerlijkheid
sterk op prijs, voor zichzelf an wvoor
anderen.

Zeer begrijpelijk had zij vele wvrienden als
trouw lid wvan de kaartersclub K.B.G.-
Kristus-Koning.

Door haar aanwezigheid was er steeds echte
vreugde en gezond vermaak. Enkele dagen
geleden, na de dagelijkse huistaak, werd

zij onverwacht door ziekte getroffen. Een op-
name in het ziekenhuis bracht geen gene-
zing, maar betekende voor haar de overgang
van dit aardse leven naar de eeuwigheid.
Diep getroffen door dit onvoorzien afscheid
van deze goede vrouw, maar dankbaar om
haar verdienstelijk leven kunnen wij bidden :
Heer onze God,

wij kennen U als een God van belofte en
trouw als iemand die voltooit wat Hij be-
gonnen is. Wij bidden U wvoor Eulalie die
ovarleden is :

Laat haar over de dood heen thuis komen
bij U en schenk haar de vreugde die Gij
van alle eeuwigheid aan uw kinderen hebt
toegezegd. Wees Gij hen die nu wenen,
troostend nabij, in afwachting van een esu-
wig samenzijn in uw Koninkrijk. Amen.

Op de Heer stel ik mijn hoop.
Op zijn woord vertrouw ik
uit psalm 130.

Voor uw meeleven en gebeden, maar ook
voor uw aanwezig zijn, danken U :
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