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Je was in eenvoud sterk en groot,
diep in geloof en Godsvertrouwen,
vaste grond om je leven op te bouwen.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

GODELIEVE D’HOOGE

echtgenote van de Heer
Achiel VAN WAEREBEECK

geboren te Overmere op 25 mei 1925 en
godvruchtig overleden te Berlare
op 24 januari 1992
Gesterkt door de H.-Sakramenten.

Zij was lid van Ziekenzorg.

Haar leven is een lang verhaal

van dagen, nachten pijn en lijden,

van ziekenhuis in en wit,

van stille momenten in de huiskamer,

van kleine ongeziene attenties

met de krachten die voorhanden waren,
van zetelrust en de lange tijd te bed.

Zo wisselden de tijden

doorheen haar dertig jaar durende ziekte.

Doorheen deze tijd liep de rode draad
van het hartversterkend gebed,

haar trouw aan de hoogdagcommunie,
haar toeviucht tot Maria,

waar evenzeer de milde glimlach

spon zich doorheen het weefsel van haar leed.

Levend in het licht en de warmte van het geloof
was zij thuis zo goed omgeven

door haar plichtsgetrouwe man, haar steeds
nabij in goede en kwade dagen,

bemoederd en omringd door haar lieve schoon-
moeder Clarisse, steeds weer verzorgd door
haar trouwe verpleegster.

En toch is dit verhaal van leven

niet zo lang, eigenlijk te kort,

20 viug is 't allemaal gegaan,

vooral de laatste dagen.

In stilte, rustig nam zij afscheid,

eigenlijk zoals ze had geleefd,

haar glimlach bleef op haar gezicht gekleefd.

Goede God, neem haar nu voor altijd bij U op.
Wij zeggen dank door onze tranen heen.
Sterk haar echtgenoot en moeder Clarisse

in 't verder leven.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De families D'HOOGE, VAN WAEREBEECK,
VERSCHRAEGEN en VANHAVERMAET,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe-van gijseghem, berlare
drukkerij van uytvanck, berlare



