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Geboren op 07-06-1903 te Westkapelle
Overleden op 19-03-1980 te Knokke
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GOD ZALIGE

mevrouw Irma DHONDT
echtgenote van de heer Victor DE GROOTE

geboren te Westkapelle op 7 junl 1903 en god-
vruchtig overleden in de kliniek O. L. Vrouw ter
Linden te Knokke op 19 maart 1980, gesterkt door
de H. Sakramenten van de zieken.

De heer Victor DE GROOTE-DHONDT,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

De families DHONDT, DE GROOTE, BLOMME en
MISSUWE

danken U voor de troostgevende blijken
van kristelijke deelneming
en voor uw gebed

rouwleiding cafmeyer
drukkeri] matthys pvba - knokke-heist

(www.indeken.be

Zullen wij ooit genoeg onze waardering en liefde
voor dit edele leven onder woorden kunnen bren-
gen ?

Zi] leefde woor haar echtgenoot en nakomelingen.
Voor hen was zi] dag en nacht In de weer. Nooit
was er jets te veel als het hun geluk en gezond-
heid betrof.

Een moeder zoals men er voor zichzelf kan dromen.

En de goede God kreeg bi] haar de ereplaats In
haar hart bij het dagelijkse gebed en bl] de trouwe
zondagseucharistie.

Familie en vrienden konden bi] haar terecht.
ledereen zag haar gaarna.

Haar wverzorgde werschijning wekte wvertrouwen en
genegenheid. Te meer daar zi] gulhartig en blij-
moedig met klein en groot over de weg kon.

Daartoe was meer dan gewone moed nodig, want
zelf heelt ziekte en kommer Iin haar leven diep
ingegrepen. Dan ging ze met haar leed naar Onze
Lieve Vrouw in het kapelletje van de Graaf Jansdijk.
Konden die muren maar spreken |

Goede God, in dit leven kunnen wi] lets van Uw
grootheid en goedheid ontwaren. Schenk haar de
esuwige vreugde.

Troost ons in onze verlatenheld en breng ona allen
eenmaal thuis bij U in een vrede en een vreugde
zonder einde. Amen.




