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Vroom aandenken aan de Heer

Etienne DHONDT
echtgenoot van Mevrouw Simonne POELMAN

geboren te Oosterzele op 20 november 1936 en
overleden in de kliniek "'Instituut Moderne '’ te Gent
op 27 mei 1988.

Simonne Poelman,

Geert en Carine Dhondt-Cansse,

Gustaaf Dhondt(* }-Alma Vermeersch,

Marcel Poelman(+)}-Bertha De Pauw,

De families Dhondt, Poelman, Vermeersch en
De Pauw,

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid

en uw gebed.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

www.indeken.be

Fier kan ik zeggen: ik had een vriend ...
Etienne ...

Hdola! ... Een hartelijke, stemmige roep in de tuin.
Handzwaaiend, kinderlijk uitgelaien groetend.
Rustend op een bank, naast zich een goede buur
... aen vriend. Beiden badend in het gouden licht
van een milde pinksterzon.

Niet vermoedend dat het eeuwig licht zo nakend is 7
Een laatste statisch beeld van Etienne die afscheid
neemt, wellicht bewust, daarom misschien zo uit-
gelaten?

Want z6 was Etienne : goedlachs, kwinkslag klaar,
helpende hand. Zijn eigen immens lichamelijk leed
verbergend, uit vriendschap. Want vriendschap is
liefde. Voor zijn vrouw, zijn moeder, zijn kinderen,
zijn zus, zijn familie, zijn buren: zijn hartsvrienden.
Gans zijn jong leven was zo, één instinctief gebed
tot de universele Schepper.

Mens lief, wat hield hij zielsveel van jou! En van de
aarde, de bloemen, de natuur, het leven. Een Gods-
vriend was hij. Want wie zijn naaste liefheeft ...
Wat zullen wij U missen, Etienne ...

Mijn vrouwke, moeke lief, dierbare kinderen, fami-
lie en vrienden: het afscheid treft ons als een mo-
kerslag. Te vroeg naar aardse normen. Gedenk mij
door elkaar tot steun te zijn in de zware dagen die
komen. Eens komt de dag van het weerzien in eeu-
wige Hemelse Zonneweelde.

Druk Jacobs Meile



