Werner Marie Joseph Gustave Prudent d Hollander
Geboren op 18-03-1884 te Schellebelle

Overleden op 29-01-1954 te Brussel
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GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN

I Mijnheer Werner d"HOLLANDER

Burgemeester van Schellebelle sedert 1521

Lid van alle godvruchtige genootschappen

Echtgenoot van Mevr. Berthe de CLERCQ

geboren te Schellebelle de 18 Maart 1884 en in de
Heer ontslapen te Brussel de 29 Januari 1954, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der Stervenden en
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Een man is van ons heengegaan, wiens herinne-
ring bij velen nog lang zal voortleven. Een goede
vriend hebben we wverlcren, een man van geloof,
begaafd van geest en edel van hart, steeds bereid
on izdereen met raad en daad bij te staan.

Met onvergelijkelijken ijver, met bewonderens-
waardige nauwgezetheid arbeidde hij voor de be-
langen van kerk en maatschappij, terwijl zijn voor-
naamste zorg uitging naar de zijnen, voor wie hij in
alles een voorbeeld was. « De goeie zaak dienen »
was zijn leuze; hij deed dat in allen eenvoud, zon-
der zich op iets te beroemen; hij zocht geen eer
van de mensen.

Zalig dan de doden die in den Heer sterven, want
hun werken volgen hen. Hetgeen men doet voor
God, zal in eeuwigheid duren.

Mijn geliefden, toen ik nog op aarde was, hebt
gij getoond mijn ware vrienden te zijn. Gij waart
blij en wenste mij geluk wanneer ik hier of daarin
was geslaagd. Waarom schreit gij dan over mijn
dood nu God mij juist zoveel glorie heeft gegeven?

Duurbare echtgenote, wij hebben saim lief en
leed gedeeld zoveel van elkaar leren houden, dank
voor uw goede zorgen vooral de laatste dagen.

Beminde kinderen, onthoudt de raadgevingen
van vader.

Mijn trouwe medewerkers allemaal dank om uw
eerbied en toewijding.

Mijn genegene medeburgers, allen die ik enig
goed heb gedaan, houd mijn gedachtenis in ere.

Bid voor mij.






