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Geboren op 15-05-1889 te Zulte

Overleden op 05-06-1958 te Heule
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Miin Jezus barmhartigheid ! (300 d. afl.]
+ BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Evarist-Joannes D'HEEDENE

Echtgenoot van
Mevrouw Ida-Rachel LAGAE

geboren te Zulte, op 13 mei 1889 en godvruchtig overleden te

Heule, op =5 juni 1958. Herhaalde malen was hij gesterkt door

de H. Sacramenten em voorzien van de Pauselijken Zegen
= in articule mortis, »

De kristen man die we vandaag ten grave dragen,
was een mens van diep geloof en grote goedheid.
Zijn geloof bestond niet in uiterlijk vertoon, maar
bijzonder in eenvoudig zijn plicht te doen in alles.
Hij was eerlijk, inzover dat hij er zelfs soms schade
door geleden heeft. Zijn gulle goedheid, was de uit-
straling van een gerust geweten, dat in orde is met
God, God liefheeft, zijn kristen plichten kwijt en ook
zijn evenmens acht en bemint. Ook die naastenliefde
toonde hij vooral door daden. Zo zal zijn nagedach-
tenis bij allen die hem kenden in ere blijven.

Lieve en goede Ida, zovele jaren hebben we in liefde,
lief en leed gedeeld. Dank U voor alles, troost U met
de gedachte dat we hierboven eens weer samen zullen
zijn.

Goede neven, nichtjes en familie, bidt voor mij. Dank
U voor uwe genegenheid en hulp. Leeft zo dat we
eens samen kunnen zijn voor eeuwig.

Goede Eerwaarde Zusters, gij vooral zuster Augustin, dank
voor alles, ik vergeet U ook niet bij O. L. Heer.

Gij allen mijn goede vrienden, ik werd door U bemind,
en ik zag U geren: Voor ons kristen mensen is de
dood, het einde niet, maar het begin van een nieuw
leven. Bidt gij voor mij, ik zal U hierboven gedenken.
Heden mij, morgen Gij. Tot weerziens.

Zoet Hart van Maria, bid voor ons. (300 d. afl)

Mevrouw Evarist D'HEEDENE-LAGAE
en familie,

bedanken U oprecht voor de blijken van

deelneming in de rouw die hen getroffen heeft,




