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Zij was hartelijk, tevreden en bezorgd

Morgen - is voor ons verborgen. vaor allen die haar dierbaar waren.
Is het vreugd of ongeval ? Goed van hart is zi] rustig
Ach, wij weten niet met al van ons heengegaan.
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal. Wij danken God en wij danken haar
voor alies,
kMorgen - Is voor ons verborgen. en wij geloven In haar aanwezigheid
U en ik, wij weten niet bij God en bij ons.

wat de dag van morgen biadt.
Maar Hij, die 't heelal omspant

houdt ook « morgen = in zijn hand. Laten wij stil de handen vouwen en bidden wij

(Berendien Meijer-Schuiling) met de woorden van de dichter :

De dood verbreekt het leven
maar ze vermorzelt 't harte niet...
bij wie door God gedreven
doorheen de dood het leven ziet.

.r

In liefde en dankbaarheid bewaren wi]
het aandenken aan
Voor uw medeleven en uw gebed danken U

MEVROUW cprecht
Louise De Kerpe| De families De Kerpel, Becqué, Bontinck en
Cattoir,

weduwe van de heer AUGUST, GEORGES BEECOUE

geboren t2 Schellebelle op 25 september 1912 en
er onverwacht overleden op 1 maart 1991,
vergezeld door de gebeden van de H. Kerk.
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