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Overleden op 17-03-1974 te Gent
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Als een heilig pand dragen we Vader naar het
graf, leggen zijn lichaam in gewijde aarde neer,
hoop op verrijzenis.....

+

Dit weze een vroom aandenken en
een uitnodiging tot gebed
voor de ziel van de heer

Michel Dhaeze

echtgenoot van mevrouw -\Jg

GERMAINE EVERAERT

Te Oudenaarde op 5 november 1903 schonk
God hem het leven. In de St.-Vincentiuskli-
niek te Gent is hij op 17 maart 1974 naar God
teruggekeerd. Hiertoe werd hij gezalfd met het
Sacrament der zieken. In de kerk van De Pinte
werd op 23 maart voor zijn zielerust de
Eucharistie gevierd.

Heer, onze God

wij gaan diep gebukt onder het kruis van deze
rouw, maar wij weten dat uw wegen niet de
onze zijn. Gij hebt hem geroepen en onweer-
staanbaar is hij, doorheen lijden en beproeving

van ons weg, en met U meegegaan. Wij bui-
gen voor uw heilige Wil en komen tot U in
een tastend gelool met een dankwoord voor
zijn leven.

Dank Heer, om zijn trouwe echtgenote, om de
liefde die hen altijd heeft verbonden, om het
geluk in de kleine attenties van elke dag.
Dank om zijn lieve kinderen en kleinkinde-
ren, waaraan hij zielsveel hield.

Dank om zijn familie, om hun genegenheid
en sterke verbondenheid.

Dank om zijn levenstaak, die hij zo nauwge-
zet heeft vervuld.

Dank omdat uw hand hem thans geleid heeft
naar het eeuwig Vaderhuis.

Bevestig ons in de hoop op een zalig weer-
zien.

Geef hem het eeuwig licht en de vrede van
het komend rijk.

Om uw deelneming in rouw en gebed
danken U oprecht de families
Dhaeze, Everaert, Budde, Yanbiervliet.
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