Eddy D Haeze

Geboren op 31-03-1956 te Waarschoot
Overleden op 18-03-1989 te Eeklo

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Het leven breekt af als een droom in de morgen
Kortstondig is het als het gras op het veld

Wij maken plannen in vreugde en zorgen

Maar God is het die onze dagen talt.

t

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
DE HEER

EDDY D’HAEZE

Echtgenoot van Mevrouw Marleen Haemerlinck

Geboren te Waarschoot op 31 maart 1956
en overleden te Eeklo op 18 maart 1989

Adjudant bij de Rijkswacht.
Commandant van de Rijkswachtbrigade Beernem.

De families D’haeze, Haemerlinck,
Coppens en Van Hulle,

diepgetroffen door uw welgemeende blijken van
medeleven, gehed en deelneming in onze rouw,
danken U hiervoor oprecht,

Een frisse morgen en een stralende zon,
‘t was alsof het leven pas echt begon.

Tach lieten de paaslelies hun kopje hangen.

't Was net of ze het wisten en vleiden zich neer,
want toen kwam er een dcnderﬂag':

Eddy is er niet meer'’.

Waarom loch, o God, waarom hij,
zo bryisend van leven, zo moedig, zo blij.

voor zijn werk en zijn huis was hij steeds paraat,
voor vrouw en kind een steun en toeverlaat.

Zo plots en zo ruw werd hij van ons weggerukt.
Afscheid nemen is ons dan ook niet gelukt,

,.Eddy’’ blijit diep in ons hart geschreven,
ook al moeten wij nu zonder hem leven.

De zon is verdwenen, de hemel werd grauw,
vaarwel, lieve Eddy, wij bidden voor jouw !

Begr. A. Vanhaecke-loos, Waarschoot, tel, 772238
Druk Martens



