Rosalia D Haeseleer

Geboren op 16-08-1881 te Welle

Overleden op 03-12-1965 te Welle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

IN DE VREDE VAN CHRISTUS
T

MEVROUW

Rosalia D’HAESELEER

echigenote van De Heer
Leopold HEYMAN

Geboren te Welle, 16 augustus 1881 en er

gesterkt met de HH. sacramenten derzieken

en de Pauselijke zegen, zacht in de Heer
ontslapen, 3 december 1965.

Zalig de mensen die in de Heer ontslapen
want zij zullen binnengeleid worden in het
hemels paradijs.

Rosalie was een moedige en een trouwe
echtgenote en een goede moeder. Haar
leven was haar huisgezin en haar plicht. Bij
wel en wee heeft zij in de Heer geloofd en
op Hem gehoopt. Met liefde Hem gediend,
dankend om alles wat schoon en goed was.
Bij tegenspoed en lijden werd ze niet bitter,
maar bad om kracht en geduld. Zo werd =zij
voor ong de sterke vrouw, die door iedereen
werd geloofd en geprezen. Zij was de trots
van haar man en de vreugde van haar kin-
deren. Met fierheid en geluk moecht ze God

danken om =zestig jaar huwelijksleven en
nog steeds was ze bereid om te helpen en te
troosten.

Almachtige God, wij bidden U voor Uw
trouwe dienares, neem haar op in Uw
vreugde en laat haar eeuwig leven in de
hemel.

Dierbare echtgenoot, eens dankten wij God
om de vreugde van ons lang samengzijn ; nu
aanvaarden wij de scheiding met gelaten-
heid ; maar ook met hoop op een blij weer-
zien, Dierbare Kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen, hebt dank om de liefdeen de
zorg die gij voor mij hebt gekoesterd. Moge
God er u nu om lonen. Bliift mij indachtig in
Uw gebeden.

Zij ruste in vrede.

De families D'HAESELEER,
GHYSELS,
HEYMAN en
DE BRUYN

zijn zeer erkentelijk wvoor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U van harte.

Drukk. ANCY, Walle



