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Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,

hem zal God zijn vriendschap en zijn
liefde geven. (Uitvaartliturgie)

"

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ALBERTINE D’HAESE

echtgenote van de Heer
ALBERT CLINCK

geboren te Berlare op 10 februari 1916 en
godvruchtig overleden te Berlare
op 11 januari 1992,

Lid van de bond der gepensioneerden.

Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn;

't kan donkerheid vol tranen zijn,

of vallen wij uit 't ijdel schrijn,

't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn.

(G. Helderenberg)
Deze woorden van de dichter kunnen we op
haar toepassen. Alhoewel zij wat ziekelijk was,
toch is zij ons plots ontnomen, terwijl we dit nog
niet hadden verwacht en haar graag noglangin

ons midden hadden mogen houden.

Doch onze dankbaarheid gaat alle droefenis te
boven. Hard heeft zij gewerkt en in dienstbaar-
heid geleefd, voor haar echtgenoot en voor ve-
le mensen rondom, familie en vrienden.

Dat waardevolle leven willen wij verder dragen
en delen. Wij geven haar leven nu in Gods han-
den met de woorden van de man Job: "God gaf,
God nam, zijn heilige Naam zij gezegend!

En met de liturgie bidden wij:

Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat Gij mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat Gij mijn zwakheid ziet:
dan zeg ik dank, want Gij verlaat mij niet.

Gedenk haar in uw gebed!
Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De families D'HAESE, CLINCK,
DE BEUL en GOOSSENS;

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.
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