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De gezondheid is maar een ijdel woord, het®
leven slechts een droom, het geluk op aarde |
van zeer korten duury alles is ijdelheid, be-
halve God beminnen en Hem trouw dienen,

.

BID YOOR DE ZIKI,
VAN ZALIOER

ALFONS BOCKSTAL

ECHTGENOOT VAN
DELPHINE DE WEGHE

Lid van verscheidens parochiale Gencotschappen,

geboren te Liedekerke den 6 Augustus 1904
en godvruchtig overleden te Denderleeuw
den 25 September 1938,
versterkl doorde H.Sacramenten derstervenden

O Heer, zoolang mijne krachten het toelie-
ten heb ik Uwe geboden getrouwelijk onder-
houden. Daarom hoop ik, o mijn God, dat de
Engelen mijne ziel in den zuiveren schoot der
heilige Moeder Gods Maria voor uwen troon
zullen brengen,

De smarten en ziekten met geduld geleden
voltooien de kroon die Qod ons voorbereidt
in den hemel.

Vaarwel, beminde Echtgenoote, liefste Kin-
deren en goede bloedverwanten ; dank voor
de hiefdevolle zorgen waarnee gij mij dag en
nacht omringd hebt in mijn laatste beproeving,
weest niet ontroostbaar, eens zien wij elkan-
der weder in het hemelsch Vaderland, waar
we met vader en moeder, zuster en broertje
weerom zullen vereenigd worden, en daar is
nooit geen scheiden of lijden meer. Intusschen
vergeet mij nietin uwe gebeden.

Mijn fezus barmhartigheid. 100 dagen afl,







