Remi Adolf Blancquaert

Geboren op 21-05-1887 te Uitbergen
Overleden op 18-12-1965 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Hellzaam ls het voor de overledenen te bid-
den, opdat ze wvan hun zonden en schulden
ontalagen worden.

LIEFDEVOL AANDENKEN -

aan de Heer

Remi, Adolf BLANCQUAERT

weduwnaar van Mevrouw

Melanie DE YVRIESE

voor het tijdelijke leven geboren te Uitbergen,
de 21 mei 1887 en naar het esuwige geroepsan
te Overmere, de 15 december 1965.

Voorzitter van de Beroepsvereniging vam Vee-
an Zwljnenhandelaars van Oost-Viaanderen,

Erelld der Koninklijke Fanfare van Overmere.

Het i= woor de kristen mens een troostvolle
gelpofazekerheld dat zijn lichaam wel begraven
wordt als een vergankelijk zaad, maar door
Gods almacht eens Zal verrijgen in onvergan-
kelijkheid. Gelukkig de mens die op aarde
Kristus gevolgd heefi: hij zal bl] de verrijzenis
in Goda eeuwlge vreugde binnentreden.

Onze Dierbare werd door ledereen geacht en
geliefd als eeén goed en rechtschapen man. Be-
gaafd met fysieke kracht en gezondheld was
hij een werker dle =zich geen rust gunde. In
zijn handel was hij een zeer belkkwaam wvakman
die eenieders verirouwen en genegenheid won
door zijn eerlijkheid en hartelijke goedheid.

Het was dan ook mel diepe verslagenheid
dat =zijn talrijke vrienden zijn onverwacht
heengaan vernomen hebben. Hijzelf werd ech-
ter niet verrast: met kalme en heldere geest
ontving hij de H. Sakramenten der zieken.

Gellefde kinderen, kleinkinderen an familie-
leden, ik heb wveel voor U gewerkt omdat ik
zoveel van U hield. Ik dank U voor uw Innige
wederliefde en voor uw zorgen waarmee U dag
en nacht mijn ziekbed omringd hebt. Blijft mij
allen, ook gij mijn vrienden, in uw gebed en
zondagmis gedenken.

Earmhartige Jezus, geef hem de esuwige rust.

De familign BLANCQUAERT, DE VRIESE
en BONTINCK,

zeer getroffen door Uw blijkem van
diep kristelijk medevoelen, bieden
U’ hiervoor hun welgemeende dank.

De Canck, Wetteren



