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Al wie leeft en gelooft in Mij zal in eeuwig-
heid niet sterven. (evangelic)
_|_

Dit weze een uitnediging tot een vreom gebed

in dankbare herinnering aan de heer

Paul, Jozef BLANCQUAERT

echtgenoot van Mevrouw

JULIA VAN DOORSSEl AERE

geboren te Overmere op 10 septamber 1939
en zacht in de Heer ontslapen te Lokeren op
1 oktober 1977.

Gesterkt door de genad=niddelen van de H K«rk.
Lid van de KWB, |id van de bond van grote en joaze
gezinnen, |id van de bond der Kristehijke Gepansiz-
neerden en lid van godvruchtige gencatschapgpan.

Door zijn lijden is vader in het spoor getre-
den van de Heer Jezus. Gelovig en geduldig
heeft hij alles aanvaard zoals de «Lijdende Die-
naars. Geen klacht kwam over zijn lippen.

Heel bewust heeft hij afscheid genomen van
ons, zijn echtgenote en kinderen, en van alles
wat hem op deze aarde dierbaar was. Hij deed
het zoals de Heer Jezus die kon zeggen : «Het
is volbracht». Daarom mocht hij in alle een-
voud bidden: «Vader, de taak die Gij me op
aarde gegeven hebt, heb ik tot een goed einde
gebracht. |k heb geleefd, gewerkt, geleden

voor mijn gezin. Naar hen ging mijn liefde uit,
Alle zorgen en kommer heb ik op mij geno-
men tot hun geluk, Mijn leven geefik nu uit
handen. ik leg het in Uw handen, Heer.»

Geliefde echtgeroot en vader, uw moed en
liefde heeft ons kracht geschonken in de vela
moeilijke uren. Weet dat uw liefde niet ver-
geafs is. Dank voor alles. QOok wij zien al vol
hoop uit naar die heerlijke dags waarop wij
voor altijd samen zullen zijn in de Heer. Dit is
onze troost in al onze droefheid.

Heer, reem vader op in uw overgrote
barmhartigheid en laat hem delen in uw heer-
lijkheid.

Uw gebed was een steun voor de dierbara
overledene en een troost voor ons.

Wij danken U daarveor van harte.
Da families Blancquaert,
Van Doorsszalaere,
Opdorp en
De Meyer,

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hosze-Bontinck



