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Ik heb mijn ocgen nu voorgoed gesloten,
de stilte slaapt voor eeuwig in mijn mond.
Ik zag mijn leven groseian, openblogien
en ophieuw zich sluiten als een waterlelia
op de vijver van de tijd.

Mevrouw

JULIA BLANCKE

weduwe van de Heer
THEQPHIEL FIERS

Geboren te Kalken op 11 mei 1907
en godvruchtig overleden te Zsle op
26 januari 1988,

Gesterkt door het Ziskansakrament.

Moeder,

Je bént niet dood - de Heer heeft je ge-
roepen

kij Hem te wonen in Zijn glanzend huis ;

Je hoelt geen rust en vrede meer te zdeken,

Je hébt ze nu - want je bent wveilig thuis.

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,

Je bent verlost van onvolkomenheid,

van pijn en van verdriet. God zal je geven

een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd -

Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je
missen

zoals een mens de meest-geliefde mist.

De jaren wan geluk zijn nooit meer uit te
wissen,

En ik gelpof : God heeflt zich niét vergist...

(Nel Benschop)

Lieve moeder, grooimoeder en overgroot-
moeder met verdriet in ons hart, maar ook
dankbaar voor al de liefde en intense be-
zorgdheid, nemen we afscheid. We zijn er
zeker van, dat de Heer U die seuwige, zo
verdience rust zal schenken. Groel vader
van ons en blijf samen over ons waken wvan
bij de Heer. Door ons gebed blijven we
met U beiden wverbonden owver de grenzen
van de dood heen.

-
O.L.V. van altijddurende bijstand, leid moe-
der bBinnen in het hemsls wvaderhuis.

Voor elk gebed, voor elk teken van genegen-
heid tijdens haar leven en bij haar heengaan,
dankt U de familie.
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