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| 0 Maria, mocht ik sferven,

't Rozenhoedje in mijn hand

En, van God, door U verwerven,
't Eeuwig zalig vaderland.

Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mejuffer

RENILDE JOANNA WIERINCK

geboren te Overmere, de 15 Mei 1883 en er overleden,
de 13 Februari 1955. Versterkt door de frooslmiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Congregalie van O.L.Vrouw, en de H.
Barbara.

Een sterk christeliik geloof, diepe waarheidszin,
kinderlijke eenvoud, liefdevolle rechivaardigheid, een-
voudig = vriendelijke omgang met iedereen, zijn zo vele
van de goede eigenschappen die van haar een mooi en
edel mens maakten.

Vooral echier een grote en diepe godsvruchi ot O.
L. Vrouwke en het H. Hart van Jezus die openbloeide
tot kleine maar tedere liefdedaden, kenscheisie het
leven van deze duurbare overledene.

Haar schoon en offervaardig leven kan verval wor-
den in twee woorden : werken en bidden.

Wel heefi het kruis over haar leven zijn schaduw
geworpen ; maar de Gekruiste Zaligmaker gaf haar de
kracht om al de beproevingen en wederwaardigheden
van het leven met blij gemoed te dragen. ledere maal
zij er de gelegenheid {oe had; deed zij vurig mede mel
den Hoogdag, dien zij voor het laatst mocht ontvangen
twee dagen vhor haar dood.

Dierbare broers en zusters, hoe gelukkig waren we
samen, ge brachl me zoveel vreugde, niets was voor U

wiwrw. indeken be

te veel, thans heell God me bij Zich geroepen en moet
ik van U scheiden. Hebt dank voor uw grote genegen-
heid.

Mijn duurbare Bloedverwanten en Vrienden, tot
weerziens in de hemel. Bidf voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

De Familie Wierinck, getroffen door
ww blijhen van christelijke deélneming bij
t pijnlijk overlijden van Mejuffer Renilde
Wierinck, bieden U hun oprechte dankbe-
tuiging aan.
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Draelekerti G. IPhooge- Van de Sompel, Kalken - Lel. r26.




