Maurice Impens

Geboren op 09-10-1919 te Massemen
Overleden op 12-08-2008 te Massemen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

T

Liefdevol aandenken aan
de heer

Maurice IMPENS

Geboren te Massemen op 9 oktober 1919
en er overleden op 12 augustus 2008,
begeleid door het gebed van de Kerk

Echtgenoot van mevrouw Rachel DE BRUYCKER(t)

De familie dankt u voor de vriendschap,
uw woorden van troost en uw oprecht medeleven.

Wsw. Indexen.pe

Vader bedankt,

bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Je
hield van het leven, van de mensen om je heen, van
het kleine, het eenvoudige. Na de dood van moeder
leefde je enkel nog voor je kinderen en kleinkinderen.
Je was een mens met het hart op de juiste plaats.

Wij zullen je heel erg missen, maar troosten ons met
de gedachte dat je nu bij moeder bent.

We bewonderen je moed en je strijd tegen al wat je de
laatste maanden hebt doorstaan. Tegenover je ziekte
stonden wij machteloos, we konden enkel nog je
wens vervullen om samen met je familie en vrienden,
thuis, je laatste levensdagen door te brengen.

Maria en Chris bedankt voor alle steun en de goede
zorgen die je ons vader hebt gegeven.

Vader het ga je goed, we zullen je nooit vergeten,
want jij was heel bijzonder.

Je kinderen
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