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Ik ben de verrijzenis en het leven. wie in
mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven.
(Joan. XI, 23)

T BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER

ALFONS IMPENS

Weduwnaar van Mevrouw
HORTENSIA VAN WESEMAEL

Geboren te Wetteren, de 25 december 1806
en godvruchtig overleden te Wichelen, de 18
augustus 1963, gesterkt door de HH. Sacra-
menten der stervenden en de Pauselijko
Zegen “In Articulo Mortis.”

Indien wij het goede uit Gods handen ont-
vangen hebben, waarom zouden wij dan cok
niet bereidwilliz de beproevingen aanvaar-
den ? (Job. I)

Men moet zich wel overtuigen dat het
moeilijk, ja onmogelijk is, dat de mens de
tegenwoordige en toekomstige goederen ge-
niete, dat hij van de aardse vermaken tot de
hemelse overga... daarom moeten wij 't kruis
des lijdens kloekmoedig dragen.

De duurbare overledene was een zorgzame
kristelijke huisvader, die moedig en vol opof-
fering heeft gewerkt voor het welzijn van Zijn
kinderen ; de laatste jaren van zijn leven
waren jaren van veel angst en lijden, een
zwaar kruis heeft hij gedragen! doch immer
bleef hij moedig in de beproeving.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik
heb u de goede weg getoond : blijft op de weg
waarop ik u ben voorgegaan ; gedenkt uw
ouders in godvruchtige gebeden.

_i_

Mr en Mw Henri Van de Wiele-Matthijs en
zoontje Luc ;

Mren Mw Jerome Van den Bogaert-Impens
en zoontje Yvan ;

Jongzeheer Georges Impens ;

De familién IMPENS, VAN WESEMAEL,
DE WILDE en VAN KERCKHOVE

danken U voorde blijken van genegen-
heid en kristelijke deelneming hen be-
toond bij het overlijden van hun be-
minde vader, schoonvader, grootvader,
broeder, schoonbroeder, com en kozijn

Mijonheer ALFONS IMPENS

Drukk. De Nil, Wichelen.




