Albert Impens

Geboren op 19-03-1914 te Wichelen
Overleden op 01-03-1985 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven,
ook al is hij gestorven.

1..

Bid voor de zielerust van

DE HEER
ALBERT IMPENS

weduwnaar van mevrouw

ELISA UYTTENHOVE

Geboren te Wichelen op 19 maart 1914
en naar het eeuwig leven overgegaan te
Dendermonde op 1 maart 1985,

Gesterkt met het H. Ziekensakrament
en begenadigd door de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene
godvruchtige genootschappen.

De families
IMPENS, UYTTENHOVE,
SCHOCKAERT en VAN ACKER

danken U voor de blijken van
medeleven in rouw en gebed.

Jwww.indeken.be

Een pijnlijke weg is Albert gegaan, nu de
laatste maanden van zijn leven. Gaande-
weg voelde hij zijn krachten afnemen, hij
voelde dat geen beterschap optrad en dat
de levensmoed in zich afnam.

Niet lang na de dood van moeder, is va-
der weggegaan, om haar nu te ontmoe-
ten, om terug met haar verenigd te zijn.
Stil blijven wij nadenken over zijn jaren-
lang zorgdragen voor Liza. Gedragen in
liefde stond hij haar dag en nacht bij en
omringde haar door zijn stille aanwezig-
heid. De boodschappen deed hij vlug om
haar toch niet alleen te laten. Zijn leven
was totaal op haar afgestemd.

Zijn taak was volbracht, Albert geniet nu
de eeuwige rust samen met zijn vrouw bij
de Heer.

Kinderen en kleinkinderen denken dank-
baar aan vader en grootvader, om al het
goede dat hij gedurende zijn leven heeft
tot stand gebracht, voor zijn liefdevolle
zorgen, voor zijn aanwezigheid. Hij heeft
naar best vermogen zijn plicht volbracht,
hem zal God liefde en vreugde schenken.
Gilbert en Paula, heb dank voor alles wat
ge voor mij gedaan hebt.

Rouwleiding Roels, Wichelen, 052/42.30.92




