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Tegen het vallen van de avond
sprak Jezus ot zijn feerlingen :
"Laten we oversteken'’

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

ADELINE IMPENS

weduwe van de heer Jean Bogaert
en van de heer Charles De Man

geboren te Schoonaarde op 1 maart 1916
en godvruchtig overleden te Dendermonde
op 13 oktober 1994,

gesterkt door de gebeden van de overledene.
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Wanneer een moeder sterven gaat,
is 't of het leven ons verlaat.

Maar in het hart van ieder kind

is 't of haar leven herbegint.

Zo gaan op dit ogenblik dat wij moeder uit ons middean
varliezen onze gedachten naar alles wat zij voor ons
leven betekende, veor het leven van de kinderen en
de kleinkinderen.

En dat was heel veel, want woorden schieten hier zeker
te kort.

In moeilijke tijden van matariéle zorgen heeft zij met
haar echtgenoot hard gewerkt voor het welzijn van haar
gezin, voor de goede opvoeding van haar kinderen.
Maar ook toen ze het huis uit waren bleef haar grote
bekommernis hen gelukkig te mogen zien in hun gezin.
Zij gaf en deelde en leefde mee met alles wat de klein-
kinderen beleafden.

Haar leven was niet gespaard van het lijden. In de
oorlog verloor zif vroeg haar eerste echigenoot, en ook
in haar tweede huwelijk is haar man haar al te vroeg
ontvallen. !

Toch hield zij moed er mocht zij vertrouwen op de zorg
en de liefde van haar kinderen die haar nabij bleven,
toen het voor haar niet gemakkelijk was alleen te zijn.

MNu is onze moeder van alle pijn

bevrijd, ontwaakt uit alle zorg en vrezen,
Zij is weer jong en rimpelloos verrezen
om zonder zorgen bij de Heer te zijn,

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De families
IMPENS, BOGAERT, DE MAN,
BRIJS en ROELAND
danken voor uw gebed en voor uw deelname
in de rouw.

Begral. Vasrman-Sala, Berlare (oud huis Poppe-Van Gyseghem)
Druk. E De Veirman, Berdare



