Achilles Impens

Geboren op 01-12-1917 te Wichelen
Overleden op 01-08-1989 te Gent
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Gelijk wij het beeld van de aardse mens
hebben gedragen, zo zullen wij ook het
beeld dragen van de hemelse mens.

(Kor. 15,49)

T

Dankbare Herinnering aan

DE HEER

ACHILLES IMPENS
echtgencot van Mevrouw

Esther Bonnaerens

geboren te Wichelen op 1 december 1917
en godvruchtig overleden in het U.Z. te
Gent op 1 augustus 1989, gesterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen,

¥y

w Uit diepte van ellende roep ik Heer.
Zo zou Achilles kunnen bidden hebben de
laatste maanden van zijn leven. |Inderdaad
getekend waren ze dcor lijden, ziekte en
pijn. Maar moedig heeft hij alles verdragen,
tot de dood hem kwam halen.

Achilles was gexend als een minzame man,
als een goede gebuur, die de noden van zijn

www, indeken be

omgeving kende, en de christelijke naasten-
liefde gestalte gaf. Een liefde die nog inten-
ser werd, wanneer het zijn kleinkinderen
betrof.

En wij bidden: dat er niets van dit mensen-
leven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd
en gedaan heeft ten goede zal komen aan
deze wereld; dat al wat hem heilig was
geéerbiedigd mag worden door de mensen
die na hem komen; dat hij in alles waarin
hij groot is geweest tot ons mag blijven
spreken juist nu hij gestorven is.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Impens, Bonnaerens,
~ Schockaert en Van Wesemael.
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