Casimir De Wannemaecker

Geboren op 16-11-1856 te Uitbergen
Overleden op 25-07-1937 te Uitbergen
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Is de aarde een ballingsocord
de dood i1s de hemelpoort!
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BID VOOR DE ZIEL

CASIMIR DE WANNEMAECKER

wﬂduwnaar van

Marie Van De Velde

geboren fe Uithergen den 16 November 1856
en er godvruchtig overleden den 25 Juli 1937,
pesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de confrerie van 't heilig Hart.

——— —

Harde en moeilijke tijden heeft hij doorleefd.
Noesten arbeid, zware zorgen en kommer heeft hij
gedragen, met kloek gemoed, met geduld en chris-
tene volharding. Als man van den ouden stempel
kweet hij gaarne en stipt ziin christene verplichtin-
gen, en daarom, al kwam de dood ook onverwacht,
kreeg hij 't opperste geluk, gesterkt door de H. Olie,
de groote reis te doen. Nu wacht hem rust en
vreugde, naar het woord van den Zaligmaker: Wie
hier in tranen zaaien, zullen maaien in verrukking!

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, het was me
hard van U weg te gaan zonder en woord van
genegenheid, maar wat God doet is welgedaan.
Vergeet de wijze woorden, de goede voorbeelden
van uw vader niet, en blijft mijn ziel indachtig in
uw vurig gebed.

Eerw, Zusters, die me gestadig en bekommerd
hebt verzorgd en in mijn doodstrijd bijgestaan: ik
dank U, en reken voort op uw geestelijke bijstand.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.
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