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Christus is uit de dood opgewekt,
als voorganger en wegbereider van hen,
die ontslapen zijn.
Daarom zullen allen in Christus herleven.
(1 Kor. 15)
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Gedenk in uw gebed de ziel van Mevrouw
IDA DE WANNEMACKER
weduwe van de Heer Emiel Van De Velde,

geboren te Uitbergen op 29 oktober 1903
en overleden te Dendermonde op 3 juni
1984. Gesterkt door het H. Sakrament der

zieken en de Pauselijke Zegen.

Lidvan verschillende godvruchtige verenigingen.
Lid van de bond der gepensioneerden.

In deze Hemelvaartdagen mocht de dier-
bare |da opgenomen worden in de heer-
lijkheid van d2 Heer. Nu mag zij ervaren
de woorden van Christus waarin zij steeds
geloofde: « |k ben de verrijzenis en het
leven, wie gelooft in Mij, zal leven, al is hij
ook gestorven.»

Voor ons allen is de dood =en geheim.
Wat hij voor ieder van ons zal zijn is ons

onbekend. Door iedereen wordt hij ver-
wacht en toch verrast hij altijd, Alleen zij
die in Gods liefde leven, kunnen in Gods
liefde sterven. Eenvoudig, zonder omhaal
van woorden, wist zij in haar huisje te leven
en werd door allen geacht.

Beminde Kinderen uw genegenheid voor
mij was groot. Goede Simanne, treur niet,
ik heb mijn eindbestemming bereikt: Gods
liefde. Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

De families: DE WANNEMACKER, VAN
DE VELDE, VAN DE VELDE en VAN DE
VELDE.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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