Yvonne Pieters

Geboren op 20-12-1905 te Uitbergen
Overleden op 21-07-1988 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

T

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
YVONNE PIETERS

weduwe van de heer

JAN-BAPTIST VAN POECKE

Geboren te Uitbergen op
20 december 1905 en naar het eeuwig

leven overgegaan te Zele op 21 juli 1988.

Gesterkt door het H. Ziekensacrament,
en de Pauselijke Zegen.

Lid van talrijke gencotschappen.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De families

Pieters, Van Poecke, Van Wesemael,
Baeyens, Thibaut en De Lathouwer.

zijn U zeer dankbaar voor uw
gebed en uw medeleven.

www.indeken. be

Het leven met goede en kwade dagen, is
zo wisselvallig. Nu eens kunnen wij ber-
gen verzetten, dan weer zinken wij weg
in moedeloosheid en onmacht.

Zo kent het leven hoogten en laagten.
Zo ging het ook in het leven van Yvonne.
Een mens vol energie, dan weer getekend
door lijden en ziekte.

Met de Bijbel zeggen wij:

"Een mens, kind van een vrouw,

beperkt van dagen, overstelpt met zorgen,
een bloem die bloeit en verwelkt,
vliuchtig als een schaduw, onbestendig.
De wind waait aan en weg is de bloem
en niemand weet waar ze gestaan heeft.
Maar van eeuwigheid is de liefde van God
zij duurt eeuwig voor hen die Hem vrezen”

Gij, allen die mij dierbaar zijt, 't afscheid
stemt ons treurig, maar over de dood heen
blijft de glans van de liefde schijnen.

Ik hoop U allen eens weer te zien in het
land waar alleen de band met God ons
verenigd houdt.

Rouwleiding Roeals, Wichelen, 052/42.30.92
druk. h. van acker - schellebelle - 091/69.54.52



