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In dankbare hennnenng
aan het leven
van

DE HEER

Jan-Baptist PIETERS

Weduwnaar van mevrouw
Maria, Francisca VAN DAMME

Geboren te Wichelen op 16 april 1903
en vrij onverwachts overleden in het
ziekenhuis te Dendermonde
op 31 augustus 1993,

(Gesterkt door het H. Sacrament der zieken,
Lid van de bond der gepensioneerden
"Rust na Arpeid".

De families: Pieters, Van Damme, Beurikx
en Van der Snickt.

danken U voor uw gebed en de troostende blijken

van deelneming.

www, indeken be

Jan-Baptist zijn levensduur op aarde was negen-
tig jaar. Laat ons de Heer daarvoor danken.

Het Qude Dorp is voor hem trekpleister gebleven.
Eerst hetgrafmakershuisie dan, met de restauratie
van het OQud Gemeentehuis, het huisie aan de
schelde en tenslotte het rustoord. De brand in de
fabriek "Pieters” en het sterven van zijn echtgenote
zZijn voor Jan-Baptist ommekeer geworden in zijn
leven. Het alleen verder moeten doen. Goddank
Raymondaen Roger zijn voor hem opvang gewor-
den in dit moeilijke uur en dit ruim twintig jaar
We hebben Jan-Baptist vooral gekend als werk-
man verbonden aan de gemeente. Een stoere
man, sterk van lichaamsbouw. Met zijnopruststel-
ling vond hij in zijn tuintje aam de stroom vrede:; In
huis aan de Leuvense stoof warmte. De kookpot
gaf hij niet uit handen, zolang dat mogeljk was. In
debond "Rust na Arbeid" genoot hijvan verdiende
ontspanning na inspanning.

Een jaartje terug liet Jan-Baptist zich opnemen in
het rustoord. Een uitdeinen van lang leven naar
eeuwig vaderhuis aan de overkant bij de God van
hemel en aarde. Daar wacht hem blijvend geluk,
een Weerzien van zijn vrouw en vele anderen.

Begraf. L. Roels-Rombaut, Wichelen - druk brabo wichelen




