Cyriel Pieters

Geboren op 18-03-1930 te Overmere
Overleden op 12-09-2003 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

+

Liefoevol azndenken aan
DE HEER
Cyriel PIETERS
echtgenoot van mevrouw Jeanne BOOMNE.
Geboren ta Cvammere op 18 maart 1930
an er plots thuis overleden op 12 september 2003,

gestarkt door de gebeden van de H. Kerk,

Ly van Slafenzorng.

D families
PIETERS, BOONE, RASSCHAERT en SFAERKEER
danken u voor ww meceleven.

wiwrw, indeken_ be

Lisvs papa,

Ja habt § jsar gevochien legsn g siekla, papa.

Je bent nu i ang Lieve-Vrouwke die j& 20 grasg 2ag.

Wat moeten we nu doen zonder jou, onze basla kamearaac

en wat met ong ma ...

Je zetal naast ma is nu leeg.

Je hebl zoveal moad gahad, zoveal wilsxracht, je wou bij onz olijven.
Mu mag je voor altijd rusten, zonder gan, pada.

Alz je één van de kinderen en kisinkindaran zag wes je e ooed.
Uiw glimlach zal altijd blijven in onze hesinnering.

Fape is ar nial meer
maar in ons hartje des te meer,

Hij stond voor ons altijd klaar met een lach, wat snoep en sen Klsin gebasr,

Alz pépé nog kion praten leerde hij ons vissen.

ot wat zullen wi] hem nu messen.

Hij learde ong als klene spruten 2alfs op ons vingers fluitan.

Hij &= nu in de hemeal en esf ro dla dagen sin gelisfkoosd geracht
Een rijztpapie met een gouden fepel.

Pépa, slaan nu zacht. Je blijft voor aitiid in one hart.
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