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Heer, uw H. Wil geschiede | Wij weten dat gij
alles schikt voor uw glorie en ook voor ons
welzijn.

o

Bid Voor de ziel van de Heer

JEAN TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

JOSEPHINA, MARIA STEPPE

geboren te Denderleeuw op 10oktober
1899 en er schielijk overleden

op 7 maart 1968,
gezalfd met de H. Olle der zieken

Mu hij ons heeft verlaten kunnen wij met hem
in dezelfde richting blijven kijken; en het is
geen droom en geen luchtkasteel; maar weldra
onze ejgen toestand. . .

Het huis waar de dood is ingetreden, waar de
bewoner Is uitgegaan om nooit meer terug te
keren, doet ons denken aan de vermaning van
de Meester over dood en leven : «<lk zal komen
als een dief in de nacht; zalig degene die
wakende zal bevonden worden.»

Beminde echtgenote, vaarwel, we hoopten nog
lange Jaren-in echtelijke liefde samen het lief
en leed van deze wereld te delen; de alwijze
God heeft het anders beschikt, zijn H., Wil zij
gezegend. |k blijf met u leven en deelnemen in
al uw heoop, in al uw smart, tot wi] weer ver-
enigd worden in God om nooit meer gescheiden
te worden.

Beminde kinderen en klieinkind, mijn liefde,
mijn bezorgdheid, mijn trots, weest moeders
troost en kroon en geluk, tot we eens elkan-
der terugvinden, met de hele familie, in de
hemel,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

De Familién : TEMMERMAN,
VAN HOLSBEECK,
STEPPE en DE WEGHE.

danken U zeer voor uw gebeden en mede-
voelen bij het heengaan van onze dierbare
overledens.

Drukk. De Bruyn, Misuwstr. 15, Dendsrleguw.



