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Geboren op 21-04-1891 te Uitbergen
Overleden op 03-04-1954 te Melle
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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen

_l.

BID VOOR BE ZIEL

van Mijnheer

Strana Denneman

echtgenoat van Mavrouw

genﬂﬂe CDeruaei—

geboren te Ultbergen de 21 April 1891 en godwruch-
tig overleden te Melle de 3 Aprll 1954, versterkt

door de H. Sacramenten

Ik ben de Verrijzenls en het Leven, die In mij ge-
laott, al sterft hij ook, zal leven, en al wie leelt en geloslt in
mij zal niet sterven In esuwigheld. Joa. Xl 25

Dat ons leven maar eerst begint, waar we menen
dat het eindigt s voor ans een mysterie, maar zeker een
troost, wanneer de dood ons 'n geliefd wezen ontrukt, wie
we hebben liefgehad in dit leven zijn geen afwezigen, alleen
ziln ze voor onze ogen onzichtbaar...

Laten wi] bidden voor deze ons zo duurbare echt-
genoot, broeder, schoonbroeder, bloedverwant en wriend,
opdat de Heer hem spoedig in de eeuwlge vesugd van zijn
hemel opneme.

Barmhartige Jezus, geel hem de esuwige rust

Z jen¥ g,

Drukk. J. Bogaert-Gillis, Merelbeke-Station —Tel. B264.13

Mevrouw Frans Venneman, geboren Jeanne Vervaet,

De Familién Venneman, Vervaet, Vervaet, Verhoeven, De Meyer

bedanken voor de blijken van deelneming in de rouw

die hen heelt getrolfen.



