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DE HEER

Maurice BUTEBIER

echtgenoot van Mevrouw
Paula VAN DAELE

geboren te Vosselare op 15 juni 1828
en overledan te Gent
op 2] september 1989,

Papa, je was wvol levenslust, een optimist, een
humorist, onze steun in glles. Je was een allerliefste
man met ecn warm en trouw hart.

Ja leafde voor de anderen, in de eerste plaats
voor je yrouw, je dochter en schoonzoon, je klein-
dochter Céline, voor je familie en voor de vele, vele
vrienden,

Je hield van het leven, je hield van de mensen.
We zullen je missen elke minuut, elk uur, elke dag.

Paula VAN DAELE,
Jan en Sabine DE LETTER-BIJTEBIER en Céline,
en de families

danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven en deelneming.

Begr. De Wulr
[

Voor een dag van Morgen

Wanneer ik morgen doodga,

verte| dan aan de bomen

hoevee! Ik van je hield.

Vertel het aan de wind.

die in de bomen klimt

of uit de takken valt, -
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,

dat jong genceg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,

misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen wan steen,
vertel het aan de stad,

hoe lief Ik [e had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven.

Ze zouden je niet willen geloven dat

alleen maar een man alleen maar een vrouw,
dat een mens een mens ro llefhad

als ik jou.

Hanz Andreus.



