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. Wat een ondoorgrondelijk mysterie: de docd
indien dit leven alles was ;

Wat een zinloos avontuur: dit leven,
indlen de dood een eindpunt was | ' (Heidegge)

-}

Ter herinnering aan de dag waarop wij samen
eucharistie gevierd hebben voor

DE HEER
ODIEL BERT

echtgenoot van Mevrouw Zenobie VERHAEGHE

geboren te Wingene op 13 maart 1900 en er god-
vruchtig overleden op 30 november 1985, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Broederschappen van het H. Hart en
H. Barbara.

Lid van de Bond der gepensioneerden.

In de periode dat zijn broer Henri en zuster
Marie gestorven zijn, is ook QOdiel van ons heen-
gegaan naar een persoonlijke ontmoeting met zijn
Heer en Schepper, in wie hij sterk geloofde. Het
was de laatate dag van november : de maand,
waarop wij speciaal onze doden gedenken en voor
hen bidden, want ook zij blijven in de familie en
in de gemeenschap van de heiligen.

Odiel mocht zich verheugen in een sterke gezond-
heid - nooit is hij ziek geweest. Hij heeft hard ge-
werkt | zolang hij kon was hij bedrijvig en bezig.
Samen met zijn vrouw heeft hij een bedrijf. opge-
bouwd, heeft hij de grondslag gelegd voor de toe-
xomst van“zijn kjnderen en kieinkinderen, vanwie
nij zoveel hield, en wie zij ook genegen en dank-
baar waren.

Oer-aterk is hij geweest, maar ook de sterke en
wilskrachtige ondervindt wroeg of leat, dat heat
leven vergankelijk is - dat ,.de mens wikt maar
God beschikt, en dat Gods wegen niet altijd de
onze zijn.

Wanneer zijn wvrouw ziek werd en hulpbehoevend,
heeft hij haar verzorgd. als de beste verpleger.

Chriatelijk opgevoed, zijn hem de lessen en het
voarbeeld van zijn ouders bijgebleven: hun gods-
vertrouwen, hun godsdienstzin, hun eerbied wvoor
priester en kerk, hun trouw aan gebed en zon-
dagsmis. Odiel was gelovig, zonder uiterlijk ver-
toon, maar oprechl en rechtzinnlg. Wanneer hij,
ter gelegenheid van een hoog- of feestdag, thuis,
de Heer lezus in de H. Communie mocht ontvan-
gen, deed hij dat devoot, vroom en eerbiedig.

lezus zegt ons In het evangelie: , |k ben de Ver.
rijzenis en het Leven'' DIt is de meestverbijste-
rende uitspraak van een mens. Jezus zegt dat Hij
een eeuwig onvergankelijk leven kan geven, aan
wie in Hem gelooft en naar dit geloof handelt.

Odiel heeft geloofd in de Heer Jezus: hij zal delen
in de heerlijkheid van de Heer. Zalig zij, die in
de Heer geloven en ernaar handelen. Voor hen is
de dood geen muur meer, maar een deur, die voert
in da volheid van het leven,

De kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden
en geburen, zullen zijn gedachtenis dankbaar in
ere houden in gebed en eucharistieviering, spe-
ciaal op zondag. Het gebed - niet de bloemen,
die verwelken - is de blijvende band, die ons,
levenden, met de overledenen werbindt

Heer, geef aan uw dienaar Odiel de eeuwige
vreugde en rust, en beloon hem om het goede
dat hij hier op deze wereld heeft volbracht,

ONZE LIEVE VROUW, OMBEVLEKT ONTVANGEN,
bidt voor hem en wvoor ans.



