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‘Mensen, hun dagen zijn als het gras

Z1) bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.
Maar duren zal de liefde van God

voor allen die zijn verbond bewaren

zijn woord behartigen en het volbrengen,
(uit Psalm 103)

T

Dit weze een uitnodiging om te bidden voor de
ziel van

DE HEER
AVIEL BAUWENS

zoon van de heer Petrus, Franciscus Bau-
wens en van mevr. Maria, Sophia Van Loo.

geboren te Overmere op 19 februari 1936 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Lokeren
op 27 mei 1988, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der zieken en stervenden.

Met velen zijn wij die treuren om het sterven van
Aviel. Hij was immers een man met een gouden
har, altijd vriendelijk, steeds bereid om een hel-
pende hand toe te steken of een karweitje op te
knappen.

In ons groot gezin werd hij door iedereen be-
mind en ook in de buurt en zijn arbeidsmidden
was hij voor elkeen een goede, trouwe vriend.

Hij heeft nochtans veel beproeving en lijden ge-
kend. Als kind reeds werd hij geraakt door een
ontploffend oorlogstuig, waaruit hij een wonde
behield die moeilijk genas. Maar moedig droeg
hij die last, zonder dat iemand het merken kon.

Ook zijn |laatste ziekte kwelde hem reeds gerui-
me tijd. Weerom wou hij deze in 't verborgene,
alleen bekampen, maar de last en de pijn wer-
den te groot. Dankbaar mocht hy ervaren hoe-
zeer iedereenvan hem hield:al zijn familieleden
kwamen hem helpen en verzorgen. Met groot
geduld en moedige wilskracht heeft hij de he-
vigste pijnen gedragen, want de ziekte vererger-
de onweerstaanbaar. Het einde kwam nog ver-
rassend snel, maar was voor hem een bevrijding
uit onnoemelijk lijden.

Moge de goede God, in wie Aviel trouw geloofde
en naar wie hij hoopvol toeleefde, hem opne-
men in het geluk en de vreugde van het hemels
leven. Hemelse Moeder Maria, bid voor Aviel en
leid hem tot bij uw Goddelijke Zoon.

De families BAUWENS en VAN LOO
danken U om uw krislelijk meeleven en uw
vroom gebed.

Begr. L. Braeckman, Kalken - Tel, (091) 67.53.90
Druk. Mevr. Braeckman, Kalken - Tel. (081) 67.53.17



