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T
Dankbare herinnering aan

MEVROUW
Alphonsine Baeyens

weduwes van de
Heer PETRUS VAN DEN ABREEL

Geboren t8 Schoonaarde, op 20 januari 1908 en
naar het eeuwly leven overgegaan In de
Onze-Lieve-Vrouwkliniek te Aalst, op 5 mel 1983,
pesterkt door het H. Sakrament der Zieksn en
de Pauseli]ke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van verschillends godvruchtiga
Genootschappen.

Wij danken de Heer

voor dere uitzonderlljke moeder
die ons steeds heeft gesteund
met haar hartelljke llefde.

God, Gl] hebt ons

het dierbaarste ontnomaen wat wi|
op aarde bezaten, geef ons nu
uw genade om dit groot verlies
te kunnen aanvaarden.

In vrede en rechtvaardigheid

heeft zi] galeefd, haar dierbaar testament
van vlijt, werkzaamheid, edelmoedigheid,
zal ons een voorbeeld blljven In ons leven.

Wi] danken U moeder, om uw leven,

om uw voorbeeld dat U ons hebt gegeven,
Beminde kinderen en kleinkind, zoveel liefde
hebben wij met elkaar gedeeld,

ageef mi] voort uw bede

en moge God U halpen en steunen.

Beste familie en kennissen,

dank wvoor al uw goedheld en genegenheld.

Haar kinderen en kleinkind,

De Familles Baeyens, Van den Abbeel,
Yan der Verren en Pieters,

danken U om de blijken van kristell|ke
deelneming in hun rouw.
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