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Ik zeg dank aan de Heer

om alle goede dingen

die het leven mij gaf :

een lang en gelukkig leven,

veel om tevreden over te zijn,

samen met vader lief en leed gedragen ...
Zo geef ik mijn leven terug

in de handen van mijn Schepper.

Wij zeggen dank om het leven van

Alice - Leonia BAERT
echtgenote van De Heer Leonard CREMELIE

Sint Eloois-Vijve 15 juli 1901
Kortrljk 14 junl 1984

In moeders naam zeggen al haar
dierbaren dank aan allen die haar
oolt gelukklg gemaakt hebben.

'k Hore tuitend'hoornen en de navond |8 nabij ...

Voor moeder [z de avond gekomen en in de
stilte is zi] naar de Heer terug gegaan. Na een
lang en gelukkig leven, en saman met vader
oud geworden !

Zij is een gelukkig mens geweest en dan

oud worden en weten dat alles goed is ;

de kinderen op hun plaats en kleinkinderan
van wie ze zo hield. En een droofh van ean
plaatsje om oud te worden ... een veilige thuis ...
en opgepast worden door wvader,

dag en nacht gereed en kinderen heel dichtbij
In huls, alti)d geduldig klaar. Om eseuwig
dankbaar te zijn.

En als 't al eens moailijk was en moeder
ziek werd, bleven ze geduldig luisteren en
bleven ze dicht hi] haar.

Vader, ge most niet weg gaan ...

Dank je wel allemaal, mijn kinderen.

"k Hore tuitend'hoornen en de navond Iz nabij
VOOFr mij.

Kinderen, blij en blonde, komt,

de navond Is nablj, voor mi].

Zegene u de Alderhoogste, want

de navond is nabi|, komt bij.

'k Hore ...

Rouwdienst Goeminne - Drukkerl] Meyhui



