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Wij danken de Heer wvoor het voltooide leven
van

FRANS ARYS

echitgenoot van mevrouw

Clementine SCHELFHOUT

Hij begon zijn leven te Teralfene op 5 februari
1898, De vader heeft hem bij zich geroepen te
Aalst op 10 september 1973,

Hesr Gaod,

wij danken U wvoor deze mens,

voor deze vader en grootvader,

Hij was een mens om van te houden,
vrigndelijk en aangsnaam, blij en opgeruimd,
vol aandacht voor de medemens en voor al wat
mool en goed is in dit leven,

Wij danken U God,

aaf wij hem mochten kennan,

dat wij hem mochten waarderan,

dat wij van hem mochten houden,

CGeef dat hij bij ons blijft leven in onze liefde
en dankbare herinnering.

Laat niets van hem bij ons verloren gaan :
omwille van zijn leven en liefde voor de zijnen,
omwille van zijn inzet en offer,

emwille van al wat hij voor anderen heeft be-
tekend,

Mochten wij in ere houden al wat hem dier-
baar is geweest,
mochten wij voltooien al wat hij begonnen is,
mochten wij wédrmaken al wat hij geprobeerd
heeft en betracht.

Hzer God,

dan zullen wij weer gzloven in het echte Leven,
in dg echte Liefdz, In de echte Mens.,

Dan zullen wij weten dat onze dierbare
teven zal tot in esuwigheid.

Dan zullen wij blij zijn dat wij eens met hem
let Rijk moogen binnengaan,

het Rijk dat U beloofd hebt 2an allan dig in
U geloven.

Geef ons dat geloof Heer God, en dat Leven,
tot in esuwigheid. Amen.

[ . ]

Mevrouw Arys-Schelfhout,

kinderen en kleinkinderen.
De families Arys, Schelfhout,

De Smet en De Mey,

danken voor uw gebed en voor uw blijken van

medeleven.

Wij wvieren samen de Uitvaartliturgie in het
kerkje van Ter Muilen, op vrijdag 14 september
om 10 u.

Begrafenisond. F. Timmermans, Lied. Tel. GB60S
Druk. Denis Van de Gucht. Lied. T. &74 35



