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In dankbare herinnering

aan het leven
van Vele mooie herinneringen blijven in ons hart
bewaard, herinneringen die ons dankbaar
MEVROUW 9

aan haar doen terugdenken.

Zoals iedere moederis zij voor ons allen, haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, een geschenk uit Gods handen, die de
pijn van dit afscheid ver overstijgt.

leder van ons draagt in zich een speciale trek
van haar persoon verder door het eigen
- leven, en ieder van ons zal daarnaar terug-
grijpen telkens hij of zij aan haar zal denken,
Met dank denken wi tevens terug aan de
goede zorgen die zij in het rusthuis mocht

Irma VAN BOVEN

weduwe van de heer Gustaaf Verleyen

Geboren te Wichelen op 17 oktober 1906
en er averleden op 3 augustus 1993,

De families: Van Boven, Verleyen, De Paepe,
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Van Damme en De Smet.
danken U voor uw gebed en de troostende blijken
van deelneming.

Stil is zij van ons heengegaan onze moeder,

grootmoeder, overgrootmoeder.

Haar vertrouwde figuur blifft echter in ons

geprent, onuitwisbaar.

ervaren. Zo kon zij rustig de reis aanvangen
naar het Vaderhuis, om eeuwig met haar
echtgenoot verenigd te worden in de eeuwi-
ge rust bij de Heer.

Dank u mijn goede kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen voor uw genegen en
tedere zorgen.
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