Frans Van Bogaert

Geboren op 24-12-1890 te Overmere
Overleden op 20-02-1977 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Ik verwacht de opstanding van de doden

en het leven van het komend Rijk.
(Geloofshelijdenis)
.+-

Om in deze Eucharistieviering en
in uw gebed te gedenken de ziel van

de Heer Frans Van Bogaert

weduwnaar van HE#TOUW
Prudence ¥Yan Overmeire

geboren te Overmere op 24 december 1890 en

zacht in de Heer ontslapen te Overmere op 20
februari 1977.

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
Lid v/d bond der kristelijke gepensioneerden
Lid van de Kon. f?,n. «DE_Var-nigda Vriendens.

«Rijke ervaring is de kroon van deoude men-
sen en vrees voor de Heer is hun roem». Deze
wijze spreuk uit de bijbel (Sir25,6) past bij het
aandenken dat we van onze dierbare bewaren.
Zoveel heeft hij tijdens zijn lange levensioop
gewrocht, zoveel heeft hij gedragen.

In moeilijke tijden opgegroeid, was zijn wil
en werklust gehard, zodat hij grote dingen aan-
kon. Het was hem een vreugde hard te kunnen
werken voor de bloei van zijn schoon gezin.
Het waren gelukkige jaren... maar op aarde
blijft geen geluk zonder schaduw van beproe-
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ving. Zijn vaderhart heeft zwaar geleden onder
het verlies van een kind ; ook het overlijden
van zijn echtgenota was hem een pijnlijk offer
dat hij nochtans moedig heeft gedragen. Hij
werd stilaan een man die de stilte verkoos in
het rustig hoekje bij de haard. De liefderijke
zorgen van zijn kinderen maakten hem geluk-
kig tijdens de laatste jaren van zijn lang leven.
De vreedzame glans dié zijn gelaat ook na de
dood bewaarde, was als een teken van de hoop-
volle zekerheid waarmee hij als kristen mens
het aards bestaan verlaten heeft om binnen te
treden in Gods eeuwig gelukkig leven.
H. Maria, Moeder van God,
bid voor onze dierbare.

De families Van Bogaert, Yan Overmeire,
Govaert en De VYilder,

danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deelneming in hun rouw.
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