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S indeken be

Een goede echigenoot en vader is uit zijn
familiekring weggeroepen. Zijn omgang te
moeten missen gaat hen diep door het hart;
maar die van zelfsprekende gehechtheld aan
mekaar en zijn plicht en verantwoordelijkheid
voor zijn gezin, zal als een zalvende geest
in zijn huis blijven.

Een verdienstelijk man voor kerk en parochie
is de weg van gedienstigheid gegaan met een
groot hart, te lang misschien naar menselijke
berekening.

Wie zijn leven als een egoist wil bewaren,
ontvalt het zoals zandkorrels tussen de vin-
gers wegstromen; maar wie zijn leven in mil-
de gaven verliest aan anderen, wekt leven dat
kiemt én groeit én bloeit, nu en nog heel,
heel lang daarna.

Geliefde echtgenote en kinderen, blijmoedig
zijn we de weg van de zaaier uit het evan-
gelie gegaan, zonder omkijken moge Gods
barmhartigheid en uw gebeden mij naar zijn
rijk van vrede en tevredenheid leiden voor
eeuwig.

Dierbare familieleden, in geloof aan de ge-
meenschap der heiligen zijn we nog bijeen,
en in de hoop op een heerlijke verrijzenis
zien we mekaar terug van heel nabij.

En de vrede des Heren, zij altijd met hem.
Aman.

Zallg die in de Heer sterven;
het werk van hun handen zal hun loon zijn.
(H. Schrift)
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Michel BALCAEN
echtgenoot van Mevr. Gabriélle THIENPONT

geboren te Dikkelvenne op 26 juni 1902 en
overleden te Gent op 20 september 1976.
Hij heeft de HH. Sacramenten der zieken ont-
vangen.

Lid van verscheidene godvruchtige instellin-
gen.

Gabriglle THIENPONT,
Raphaasl en Marie (1)
BALCAEN-VAMNDERCRUYS,
Lucien en Christiane
VAM DEM BOSSCHE-BALCAEN,
Rudy VAN DEN BOSSCHE,
Livia VAN DEN BOSSCHE,

zijn kinderen en kleinkinderen;
De families BALCAEN, THIENFPONT,
VAN DAMME en DE GROOTE,

zijn echtgenote;

danken U van harte voor de blijken
van deelneming hun betoond,
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