Camiel Van Bael

Geboren op 29-03-1949 te Vorst - in de Kempen
Overleden op 08-08-1995 te Duffel
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Dankbaar aandenken aan

Camiel VAN BAEL

echtgenoot van
Agnes BEULLENS

geboren te Vorst (Kempen)
op 29 maart 1949
en op 8 augustus 1995
te Duffel overleden.

Agnes, Jo, Koen, Els en familie
danken U voor Uw lieve blijken
van medeleven.,

www.indeken.be

Als je van iemand houdt en je bent van
hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn
afwezigheid vullen; je moet dat niet probe-
ren, je moet eenvoudig aanvaarden en vol-
harden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet, integendeel, Hij
houdt die leegte leeg en helpt ons zo de
vroegere gemeenschap met elkaar te bewa-
ren, zij het ook in pijn.

Hoe moacier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding. Maar dank-
baarheid verandert de piin der herinnering in
stille vreugde. De mooie dingen van vroeger
Zijn geen doorn in het viees, maar een kost-
baar geschenk dat je meedraagt.

Begraf. Ceulamans, Molenstr, 23, O.-L.-V.-Waver, 015/75 52 28

« Dk Augustynen nuv., Putte - O, -L.-V.-Waver,



