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Een mensenleven duurt zeventig jaar of, als
wij sterk zijn, tachtig. Het meeste daarvan is
moeite en verdriet en opeens is het uit en
vliegen wij heen (Ps 20).

t

Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit
het aandenken te bewaren van

MEVROUW

CELESTE VAN AVERMAET

wed. In 1ste huwelijk van Isidoor Moerman
wed. in 2de huwelllk van Octaaf Moerman

geboren te Uitbergen-Donk op 1 augustus
1900 en godvruchtig overleden in het rusthuis
te Overmere op 14 maart 1984, gesterkt door
de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Kristeliike Bond wvan Gepensio-
neerden.

Met het overlijden van haar man Octaaf, ver-
dween voor Céleste ook de levenslust, de
drijfveer, die een mensenleven op gang
houdt,

Was het maar als in mijn beste jaren met
mijn kinderen om mij heen; mijn voeten
baadden in boter en balsem van geluk (Job.
29 4a,8a).

Inderdaad haar man en kinderen waren haar
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geluk. De dood van haar levenspartner dood-
de ook in haar de levenskracht ; ze greep
naar de tijd van vroeger, toen zij zorgend en
etenmakend, wachtte op de thuiskomst wvan
haar werkende man en kinderen.

Met de toename van de levensjaren ging haar
gezondheid zienderogen achteruit en was de
tijd gekomen om het rusthuis op te zoeken.

Ze kon er aarden, maar de ziekte sloeg toe
en Célesta werd een bedlegerige patiénte.
Zo naderde stilaan het einde...

Moeder, jij was voor ons een schat op aarde,
jij was de beste moeder die wij ons konden
wensen.

Kinderen, volg het goede voorbeeld van vader

en moeder, Laat zachtheid en gemoedelijk-
heid ook jullie kenmerk zijn.

De families VAN AVERMAET, MOERMAN,
KIEKENS en CLINCKE

vinden bemoediging in uw gelovig meeleven.
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