MariaVan Autréve

Geboren op 08-12-1923 te Wetteren
Overleden op 10-04-2010 te Aalst
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in het besel dal aies Zin wur
heeft on ot dingen onder
de hernel hun id.

Memen wi fneurig

maar gdankbaor alichesd van

Maria Van Autréeve

Weduwe van Hononé De Mey.

Geboren te Wetteren op 8 december 1923 en

www. indeken_be

overleden te Aglst opl0 april 2010,

Liesfste mamo, meme, meet Wetteren, oma, oma Marie,

Afscheid van jou te moeten nemen doet ons alien

heel veel pijn.

Alhoewel we wisten dat je er voor ons niet esuwig zou zijn.
Ja levensdoel was ons allen koesteren met vesl lefde en
ganegenheid.

Begrip en geduld waren je groofste kwaliteiten,

le was een foegewijde echtgenote, een lieve moeder,
grootmoeder en overgrocimosder,

We wisten dat je schrik had om ons te verdaten, schrik om
het onbakende, schrik om pijn te ljden, schrik om er niet
meer te zullen zijn.

Toch verzette je je zo veel jg kon en bleef je moedig.

Weet dat we je verschrikkelijk zullen missen en dat je steeds
in ons hart en onze gedachten zult verder leven als de liefste
mama, meme, mesat Wetteren, oma, oma Marie.

De families VAN AUTREVE, DE MEY, DE GAND en TAVERNIER.
danken u opracht voor uw medealeven,

Begr. De Smel = Hermans, Snl-Levans-Houtem an Vberes 053/62 71 50
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