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Hij die tijdens zijn leven zo dicht bij ons was,
zal toch nooit ver van U gewesst zilnh, Heer.
En nu hij zo dicht bij U is,

kan hij toch niet ver van ons zijn,

T

Op weg naar God is ons voorgegaan
de Heer

Alfons BAL

achtgenoot van Mevrouw Simonne DREESEN

gebaren te Roeselare op 16 juli 1920
en zacht van ons heengegaan
te Gentbrugge - Gent op 23 mei 1887,
gesterkt en getroost door het sakrament
van de ziekenzalving.

..Maar vooraleer wij eenzaam zullen stranden
op de verlaten oevers van de slaap

geef mij nog 't vredig strelen van uw handen
voordat de dag traag in de droom vergaat.

Dan mogen dulisternis en droefheid komen
en alle diepten der verzonkenheid :

ik weet dat gij in al mijn donkere dromen
de zachte klaarte uit mijn leven zijt.”

J.L. de Belder.

De familie dankt U voor Uw aanwezigheid
en gebed.

Stil is hij ingeslapen
voor altijd en voorgoed van ons vandaan.
De Heer hesft hem opgenomen in zijn vrede,
waar hi] rusten zal van al het werk
voor ons in liefde steeds gedaan.

Hij leerde ong wel duizend dingen :
want ijver en werkzaamheid
lagen rijk in zijn vingers en zijn handen;
maar vesl meer nog .
hij leerde ons leven in geloof.
Dat is het kostbaarste
wat hi] vandaag achterlaat.

En zo is hij gegaan : van ons weg,
maar wetand dat elke mens gedragen wordt
in alle dagen van het leven
— goed en kwaad —

— in vreugde en in lijden —
door tedere vingers van verbondenheid
van in 't begin tot aan het laatste wur.
En dat wij ook geborgen zijn
in Gods hand
vandaag, maar ook morgen,
voorbij die laatste grens,
wanneer God voltooit in ssuwigheid
wat Hij in de tijd met ons begon.

Vader gaat ons voor
zoals hij altijd hesft gedaan,
hij wacht op ons,
geduldig en met deze zekerhsid
dat ook wij ons zullen keren
eens naar God,
de grond van elk bestaan.
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