Raymond Baeyens

Geboren op 21-03-1907 te Schoonaarde
Overleden op 14-01-1986 te Aalst
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Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd,
niet van het leven

T

Vroom aandenken aan het leven en
de uitvaartliturgie van de heer

RAYMOND BAEYENS

echtgenoot van mevrouw

Emma Piscador

Geboren te Schoonaarde op 21 maart 1907 en .
gadvruchtig overleden te Aalst

op |14 januari 1986,

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken

en de Pauselijke Zegen.

Qudstrijder 1940-1945,
Gewezen vaandeldrager Oudstrijdersbond.
Lid van de Kristelike Bond der Gepensioneerden.

De families
BAEYENS, PISCADOR,
VAN DE VELDE en BIEBAUT

danken U om de blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Rouwleiding L. Roels - Wichelen - 052/42.30.92

-

De harde weg van lijden en pijn die Raymond de
laatste jaren en vooral de laatste weken en dagen
is gegaan, is ten einde.

Mon heeft kunnen afscheid nemen van echtgenote
en kinderen, dankbaar omdat ze bij hem waren in
het moeilijke ogenblik dat hij hen moest verlaten.

Mon heeft gewerkt voor zijn vrouw en kinderen,
was bezorgd voor zijn kleinkinderen en achterklein-
kinderen, was voor hen steeds in de weer, ook als
hij op rust was. Ze waren welkom in zijn woonst
op d'Hulst.

Hij was ook de veelgevraagde man die op kermissen
en ambachtsmarkten zat te "vertinnen”. Men kende
zijn adres en de uitnodigingen kwamen geregeld
toe om, ergens In 't vlaamse land, zijn ambacht te
komen uitvoeren.

Hij was de oudstrijder, die voor de plaatselijke bond
de vaandeldrager was en tot het laatst op post was.,
Op 11 november laatstleden heeft hij de vlag over-
gedragen, omdat hjf de kracht niet meer had zijn
taak verder te zetten,

De Heer zal hem rust en verkwikking schenken na
al zijn kommer, last en pijn.

Rust in vrede Mon, wi] zullen U gedenken in onze
gebeden en zarg dragen voor wat U ter harte ging.

driuk. van acker, schellebelle - tel, 091/69.54.52



