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God heeft de dag onzer dood onbekend
gelaten, opdat wij altijd bereid zouden

zijn.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

René Cesar HAENTJENS

echtgenoot van
Mevrouw Irma DE ROOQ

gepboren te Sint-Kruis-Winkel op
25 mei 1890 en godvruchtig overleden
te Sint-Amandsherg op 14 oktober 1982,
gesterkt met het H. Oliesel in extremir.

Wi trachten allen naar een hoge
ouderdom. Een lang leven is een zegen.
vooral wanneer het werd doorgebracht.
zoals door onze dierbare overledene, in
geloofl, In eenvoud en werkzaamheid.
Open Hem., o Heer, de poorten die lei-
den tot het ware Leven, opdat hlj zich
verblijde in de glorie van uw woon-
plaats,

Heer, Gij hebt ons echtgenoot en vader
ontnomen, Ons hart is vol droefheld
maar geef Gij ons sterkte om alles te
dragen,

Goede echtgenote, heb dank voor uw
trouwe liefde en zorgen waarmee gij
mij steeds hebt ter zijde gestaan, onze
liefde wordt door het graf niet gedoofd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen
wil waren aan elkaar verkleefd : miin
afsterven vercorzaakt U smart en lij-
den, ik ga tot de epuwige rust. Tk dank
U voor uw toegewijde =zorgen. Blijfl
voor mlij bidden.

Vaartwel, dierbare familieleden, goede
vrienden, tot weerziens hierboven.

Uw medeleven en vrome gebeden bij
het afsterven vaon onze zo geliefde
echtgenoot, vader en grootvader, waren

ons een troost waarvoor wij U oprecht
danken.

De Familie,




