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Zalig de zachtmoedigen, want zlj zullen het
land beérven.

Zalig de Barmhbartigen, want zlj zullen barm-
hartig ‘behandeld worden.

Zalig de zuiveran wan hart, want zij zullen
God zien.

{uit de zaligsprekingen Mat. V)
GEDENK IN Uw GEBEDEN
DE HEER

Prudent BAEYENS

Echtgenoot van Mevrouw
Irma DE CREMER

Op 20 september 1906 te Serskamp geborsn,

en ar schielijk, maar godvruchtig overleden

op 3 oktober 1973, gesterkt door de heilige

Sakramenten van de zieken en de Pauselijke
Zsgen.

Qudstrijder 1940-1345

Lid van de Bond van Zieken en
Gehandikapten

kil

Hij was een gelovig mens, overtulgd dat wij
allen leven in Gods hand en dat God de men-
sen niet varlaat.

Hij deed eenvoudig en oprecht zijn plicht als
kristen,

Hij aanvaardde zonder klagen de beproeving.

Hij bleef vol vertrouwen en hoop in het lijden
dat het leven hem bracht.

Hij heeft geprobeerd om goed te zijn in de
kleine dagelijkse dingen van het leven.

Geen heldendaden maar dag -aan dag probe-
ren om een goed mens te zijn;, gewoon zijn
waar je zijt, doen wat jo moet doen

geven wat je kan geven.

Zeggen ; ook ik heb er fout aan als het mis-
loopt

en weten dat het soms beter kan.

Efkaar verstaan en proberen te helpen.
Eenvoudig mens zijn met de mensen

onder de ruimte van Gods hemel

op deze vruchtbare aarde.

Dit was het grote van dit eenvoudige leven.

De Families :
BAEYENS, DE CREMER, SCHOCKAERT en
TROCH,

danken U voor de blilken van Kristalijke
deelneming in hun rouw.

Furacks 4 Poavanlomd . Cawa



