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Er is een schakel die de dood
niet kan verbreken,
liefde en herinnering duren eeuwig voort.

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Al hert P
Echtgenoot van wijlen
Mevrouw Margareta VAN WYNSBERGHE.

Geboren te Heist-aan-Zee
op 18 januari 1912 en
er thuis, omringd door zijn familie,
overleden op kerstnacht 25 december 2008,

Fapa, bompa, peter alles is zo stil geworden nu jij
er niet meer bent. Het wintert buiten,

Ook in onze harten is het koud en kil

En toch. . .. één blok roodgloeiend hout maakt ons
heel warm vanbinnen: de dankbaarheid omdat
wif jou als goede bompa hebben ervaren,

Wi, wmw Rinderen, uw kleinkinderen denken met
heel veel dankbaarheid terug aan de tijd dat jij
samen met moeder, met bomma, ons met liefde

hebt omringd! Hoe jij samen met haar zorgde
voor het brood op tafel!

Jullie waren onafscheidelifk met elkaar verbon-
den, ook na haar heengaan.

Zij was in fouw herinnering, in jouw verhalen...
Ondanks je drukke werk als behanger volgde je
ons doen en laten. Je was een echle levensgenie-
ter Je was er graag bij als er gefeest en gevierd
werd. Van carnaval tot en met een pannenkoek
eten met je kleinkinderen... je deed het graag!
Fietstochten maken en de topsport volgen op de
televisie.

Je hebt een mooie gezegende leeftijid mogen
bereiken. De laatste jaren ging het niet zo goed
met jou, maar fe was heel moedig. Je hebt alles
in stilte en met de glimlach gedragen zonder ooit
te klagen. Ook niet toen je de laatste jaren aan je
bed gekluisterd zat. Mietje zorgde voor jou, goed
omringd met een hele reeks medewerkers:
Familiezorg en enkele vrijwilligers, de dokter en
de verpleegsters. Allen vormden een warme man-
tel van liefde om je heen.

Alles is zo stil geworden nu jij als peter, als opper-
hoofd bompa bent heengegaan.

Stilte 1s de ruimte die wif openlaten voor God!

In die stilte spreken wij ook met jou.

Niemand mag het verstoren.
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