Sidonie Bonnarens

Geboren op 24-02-1921 te Wichelen
Overleden op 22-08-1991 te Aalst
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Die lietheett is een kind van God,
en kent God. (1 Joh. 4,7)

+

Gedenk in uw gebed

MEVROUW

Sidonie BONNARENS

echigenote van de heer

RAYMOND VAN PETEGHEM

Geboren te Wichelen op 24 februari 1921
en naar het eeuwig leven overgegaan
in de O.L.V.kliniek te Aalst
op 22 augustus 1991,

Gesterkt door het H, Sakrament der Zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.
Lid van de Bond der gepensioneerden
"Rust na Arbeid®,

Rouwlewding R. Roals - Wichelen - (052) 423092

Hetleven aanvaarden zoals hetzich aandienten
er het beste van maken is wellicht de opgave
van ons allen, zoals dit ook voor Sidonie is ge-
weest.

Met de dag ouder worden en de laatste jaren de
druk van een zwakke gezondheid dragen en ver-
dragen, werd haar dagdagelijkse leven.

Toch werd dit alles doenbaar door de lieve en
stille zorgen van Raymond en familieleden,

De wereld van Sidonie begrensde zich met de
dag tot de woonst op het Dorp, tot enkele plaat-
sen binnenin, om te eindigen in de nabijheid van
Raymond op een ziekenkamer in de kliniek,
waar beiden de laatste weken werden opgenc-
men.

Sidonie is Raymand voorgegaan, en wacht op
hem, om na gedragen leed, samen de eeuwige
rust te genieten.

De families BONNARENS, VAN PETEGHEM
DE BEUL en VAN BOVEN

danken U oprecht voor
uw medeleven,

*Druk. Van Acker = Schellebaelle - Tel, (091) 69 54 52



