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Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.
Het is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten
der herinnering.

.T.

Dierbaar aandenken aan
MEVROUW

Louise Bonnarens

weduwe van de heer
AUGUST JOZEF MAES

geboren te Schellebelle op 27 november 1912
en overleden in het Emmanuel ziekenhuis te
Wetteren op 5 mei 1992, gesterkt door het
H. Ziekensakrament en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensionaerden.

In de Paastijd, wanneer de kerk vol vreugde de ver-
rizenis van Christus herdenkt, is Louise van ons
heengegaan.

Zij was een vrouw met een blij en opgeruimd ka-
rakter, viot in de omgang, een goede moeder.
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Zij hield van bloemen - hoe kan het ook anders -
want bloemen vertellen ons over de kleur van het
leven. Bloemen brengen vreugde, bloemen maken
gelukkig, bloemen brengen mensen dichter bi
elkaar.

Zo was Louise ook, een vreugdevolle, gelukkige
vrouw die graag bij de mensen was. Dat weten ze
in de Hoogstraat heel goed.

De laatste maanden voelde zij haar levenskracht
verminderen, Haar lange levensweg ondermijnde
haar levensmoed. Moeder werd stil en droef. De ve-
le mensen die haar kwamen bezoeken en haar
moed wilden inspreken, bekeek ze met een zekere
twijfel, zij wist beter. Zij voelde dat haar leven naar
zZijn voltooiing ging.

Wij worden stil en bidden:

Heer, wij danken U voor wat moeder voor ons heeft
gedaan.

Wij vragen: bewaar haar in uw en onze liefde.
Geef dat zij nu mag delen in uw eeuwige vrede.

Voor uw gebed, voor uw troost en uw medeleven,
danken U:

de families BONNARENS, MAES, UYTTENHOVE,
LEYS en PRAET.
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