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Joris Bonnarens
Weduwnaar van mevrouw

Margriet Baeyens

Geboren te Berlare op 20 december 1922
en overleden in het WZC “Ter Meere”
te Overmere op 11 augustus 2012,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Oud-Strijder 1940 - 1945
Lid van de Oudstrijdersbond

De families Bonnarens - Droeshout
en Baeyens - Adams danken u
voor uw gevoelens van medeleven.
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Liefste vader, liefste peter;

Je was een natuurmens, een knutselaar, een optimist,
recht door zee en altijd goedlachs. Je gedachtengang
was sterk net zoals je wil om onvermoeibaar door te
gaan. Bewonderenswaardig hoe je telkens in stilte
vocht tegen de ongemakken van de oude dag.

Je was graag onder de mensen, eenvoudig joviaal
Je had pietere agen die vaak straalden; hulpvaardige
handen, steeds met kunde en stiel. Altijd was je
in voor een sappig verhaal. Dan luisterden we
aandachtig naar verhalen van vroeger, van het leger,
van de reizen met meter, van vakanties aan zee, ...

En toen werd het stil ...

Je verdriet om meter was groot, de herinnering aan
haar zeer levendig. Je miste haar enorm. Een uilstap
of etentje kon je nog wel bekoren maar het verdriet
maakte je vaak moedeloos.

370 dagen later moeten we van jou ook afscheid
nemen. Een paar maanden voor je 907 verjaardag.
Je keek ernaar uit en ook naar de geboorte van je 2¢
achterkleinkindye.

We geven je met droefheid uit handen maar bewaren
in herinnering de vreugde en genegenheid die je ons
schonk. We zullen je missen.

Je kinderen en kleinkinderen









