Jan Bonnarens

Geboren op 26-01-1961 te Zele

Overleden op 03-07-1982 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Jan was nog niet zo lang van het leger af-
gezwaaid... hij had weark, een goeie thuis en
!i_ toffe vrienden : hij was de koning te rijk. In
|: gen fraktie van een sekonde ligt nu al dat

«'t I§ hard te stervan als de lente komt I»

geluk aan scharven.

We Kkunnen ar veel en lang over praten...

VROOM AANDENKEN AAN maar we kunnen er niets aan doan.
JONGEHEER ) Gelukkig de mansen die in zulke ogenblikken
JAN BONNARENS ervaren dat ze met hun leed niet alleen
staan ; dat ze kunnen rekenen op mensen
zoon van Jozel en Marla VAN HENDE met een hart, en vooral op de Heer, die
qgeboren te Zele op 28 januari 1961 ;Hijd bij ons is in blijds maar ook In droeve
agean.
en door ongeval overleden
te Dendermonde op 3 juli 1982, Samen met zijn cuders en broers, met zijn
gezalfd met het H. Cliesel in extremis. familieleden, geburen en wvrienden, bidden

we  vertrouwvol @ «Heer, geef aan Jan de
eeuwige rust... en aan ons, die achterblijven,
troost en sterkte.»

In de Langewegel. die Kruyenberg met de
Turfputstraat verbindt, is er droefheid in het
gezin van Jozef en Maria... en dé kinderan
Marc an Pater ; hun zoon an broer Jan is in
de lente van zijn leven uit het midden wvan
zijn geliefden weggerukt. Zaterdag Il 3 juli danken U voor uw gebed

is hij in volle namiddag met de moto... de an uw medeleven in hun rouw.
ecuwigheid binnengereden.

De families BONNARENS en VAN HENDE

Een menselijke fout... een ogenblik wver-

strooidheid wvan een autochauffeur... wie zal

het zeggen 7 Het is alles zo vliegensviug druk e de veirman - 052-4228 268 - 42 2u 57
gebeurd | Begr. Poppe-Van Gyseghem, Berlare
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