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Overleden op 02-11-1994 te Berlare
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Wij zijn overgegaan
van de dood naar het leven;
dat welen wij
omdal wif elkaar flefhebben.
{1 Joh.)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

CHRISTINE BONNARENS
weduwe van de heer Victor De Bock

geboren te Berlare op 15 maart 1906
an er godvruchtig overleden op 2 november 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten.

In heel haar laven

heeft zij hard gewerkt,

ten dienste gestaan van haar gezin.

Zij gaf het beste van zichzelf

voor het geluk van haar kinderen,

Zij bleef altijd begaan

met de weq die de kleinkinderan gingen.

En nu er een achterkleinkind kwam,

was dit haar grootste lieveling gewarden,

Zij was correct in haar handel en wandel,

voor zichzelf en in haar omgang mel de mensan.

Zij bleef moedig, cok in haar oude dag.

Maar toen ze haar baste vriendin in hat rusthuis verloar,
is ze stilaan achteruitgegaan, en was de weg naar haar
levenseinde ingezel.

£ois ze zacht ontslapen.

Om wat zij ons gaf,

om Wia ze voor ons is geweest,

blijven wij dankbaar en zeggen :

God, dank U,

dat we moeder zo lang in ons middan
mochten houden.

Geef haar nu het volle leven in uw eeuwigheid.

De families
BONNARENS, DE BOCE,
BONNARENS en D'HOLLANDER
danken voor uw gebed en voor uw deelname
in de rouw,

Begraf. Vaerman-Sale, Berlare {oud huis Poppe-Van Gysegham)
Cruk. E. D& Verman, Berare



